
Vogelexcursie 14-09-2024 Easterskar, Brandemeer en Rottige Meente 

 

Op deze frisse maar zonnige zaterdagmorgen stonden om 8.00 uur  7 man (m/v) op het 

Manitobaplein om af te reizen naar Friesland. Nadat we onderweg Bertrik in Den Ham 

hadden opgepikt hadden we precies 2 auto’s gevuld. 

Ons eerste doel was het Easterskar, een laagveengbied even ten westen van Heerenveen 

beheerd door It Fryske Gea. Het is ontstaan door vervening tussen 1800 en 1850 en in de 

jaren zestig van de vorige eeuw ontkomen aan ontginning t.b.v. de landbouw.

 
Foto : Johan Niphuis   (in de kijkhut) 

Toen we vogelkijkhut de Skiere Goes (grauwe gans) naderden zagen we een 

heteluchtballon laag overzweven. Het gevolg was dat op de plas waarop de hut uitkijkt bijna 

geen vogel meer te zien was. Kort daarvoor hadden er, zo hoorden we, zo’n 60 lepelaars 

gefoerageerd. Nu zaten er 2 zilverreigers en wat eenden. 

Gelukkig begon er nog een  Cetti’s zanger te zingen als troost. Op een  nabij gelegen plas 

zagen we een deel van de opgevlogen lepelaars. 

Onze volgende halte was de Brandemeer. Op een steenworp afstand van het Easterskar, 

maar aan de andere kant van de Tjonger. Dat betekende bijna 20 km omrijden.  

Gelukkig viel er onderweg nog genoeg te zien, bv bruine kiekendief, stormmeeuw, kievit en 

goudplevier. Auto 2 stond op een gegeven moment verdacht lang stil en niet zonder reden. 

In een weiland liet een foeragerende roerdomp zich heel mooi zien. Helaas gemist door de 

inzittenden van auto 1. 



 
Foto: Hans de Groot …(roerdomp) 

In de Brandemeer (laagveen met petgaten) veel eenden, zoals krakeend, smient, slobeend 

en wilde eend. Wim, die een klein eindje doorgelopen was, schrok nog een ijsvogel op. 

Weer terug bij de auto meenden we nog even een visarend in het vizier te hebben, maar de 

wens was de vader van de gedachte: het was ‘slechts’ een buizerd. 



 
Foto: Jan Stegeman   (picknick) 

Daarna langzaam rijdend via Rottige Meente, langs de Driewegsluis en Ossenzijl. Onderweg 

een havik en roodborsttapuit. 

De laatste stop was vogelkijkhut De Auken, tussen Steenwijk en Giethoorn. 

Op het paadje naar de hut toe, werd er door terugkomers gemeld dat er niets te zien was. 

Dat leek eerst ook het geval, maar na even wachten toch een dodaars en daarna een bruine 

kiekendief. Vervolgens zagen we heel in de verte op een struik een ijsvogel en als mooi 

slotakkoord minutenlang een met succes jagende visarend. 

En de treuzelaars onder ons (een deel was alweer onderweg naar de auto) kregen als 

toegift een ‘biddende’ ijsvogel vlak voor de hut. 

Al met al, ondanks de valse start door die luchtballon, een prachtige zonnige dag met mooie 

waarnemingen. 

 

Jan Stegeman 

 


