
 
Verslag excursie Diepholz, kraanvogeltrek  

Zaterdag 11 november 2023 

Elk jaar weer trekken er vele duizenden kraanvogels van hun broedgebieden in Noord- en Oost-

Europa naar het zuiden om te overwinteren in voornamelijk Spanje en Noordelijk Afrika. Op hun 

tocht naar het zuiden, en later weer naar het Noorden komen elk jaar grote aantallen rusten in de 

moerasgebieden in de buurt van Diepholz. Overdag kunnen ze dan gevonden worden op de akkers in 

de buurt om te foerageren.  

Met 4 personen zijn we uit Vriezenveen dit terugkerende fenomeen te bekijken. Onderweg werden 

we getrakteerd op prachtige herfstkleuren. Aangekomen bij de eerste stop bleek het 

bezoekerscentrum bij de Dümmer See gesloten te zijn wegens werkzaamheden. We zijn snel verder 

gereden naar de uitkijktoren aan de Dümmer See. Onderweg zagen we vele ganzen in de zeer natte 

weilanden (Grauwe, Kol, Riet). 

 

De uitkijktoren leverde een aantal mooie waarnemingen op waaronder 2 zeearenden, veel eenden 

(o.a. wilde, krak, slob, wintertaling) aalscholvers, dodaars en een ijsvogel. Ondertussen was het 

begonnen met regenen, maar onder het dak van de toren stonden we mooi droog. Droog werd het 

buiten niet meer. Terwijl we de eenden in kaart brengen vallen ons grote V-s op. 

 



De eerste Kraanvogels voor vandaag. Meteen in zeer grote aantallen. De Kraanvogels leken in de 

buurt weer te landen. Dit bleek het begin voor nog veel meer. 

Door de regen en het vooruitzicht dat het vandaag mogelijk niet weer droog zou worden werd koers 

gezet richting Vechta. Vlak voor Vechta sloegen we rechtsaf een gebied in met veel weilanden en 

akkers en nagenoeg geen huizen of boerderijen. Nog geen 500 m verder zagen we de eerste aantallen 

foeragerende Kraanvogels al. 

 

Sommigen heel dichtbij (< 25 m) hoewel onze verschijning ze wel aanzette tot een kleine wandeling 

van de weg af. De aantallen die we per akker zagen verschilde van een tiental tot grof geschat 500 tot 

1000 op z’n meest. 

 

Om dit voor het eerst mee te maken werd als zeer bijzonder 

ervaren. We konden ervan genieten. “Thuis” zijn we gewend 

aan 1 of 2 kraanvogels die niet dichterbij te benaderen zijn 

dan een paar honderd meter. Dit is van een heel andere 

dimensie. Als we een schatting mogen doen van de 

aantallen Kraanvogels die we vandaag zagen kan dat maar 

zo in de buurt van 4 á 5 duizend zijn geweest. Vroeg in de 

middag hebben we nog de uitkijktoren in het Rehdener 

Geestmoor beklommen. We waren hier te vroeg om de 

invallende Kraanvogels te kunnen zien. Het bood ons wel 

een mooi uitzicht over een groot veengebied. Van hieruit 

zijn we weer huiswaarts gekeerd. Onderweg begon de lucht 

op te klaren en werden we getrakteerd op meerdere 

regenbogen om deze grijze dag van de broodnodige kleur te 

voorzien. 

 

Tegen 16.30 waren we terug in Vriezenveen. We mochten terugzien op een bijzondere ervaring. 

Groet, Wim Veneman 


